Kerst met Jezus

Kerstmorgen 25 december 2025, Christus Triumfatorkerk
Voorganger ds. Jaap van den Akker
Lezing: Lucas 2: 1-7

KOMEN

We zingen voor de dienst (9:55 uur)
- ‘Wij zijn de herders’(Hemelhoog 158)
- ‘Komt allen tezamen’ (Lied 477: 1, 2, 4)
Filmpje van de tieners: met wie wil ji aan het kersdiner?
Welkom — aansteken vier adventskaarsen en de kerstkaars.
Mensen gaan een beetje stralen,
want het licht raakt hen nu aan.
Je ziet lichtjes in hun ogen
als ze bij het Kerstkind staan.
Aanvangslied/kaarsenlied ‘Lied van het licht’ (mensen kijken in het donker) (Hemelhoog 143: 1, 4
en 5)
Moment van Stilte
Begroeting en bemoediging
Psalm van de Zondag: Psalm 98: 1
Kyriegebed
Glorialied: ‘Eer zij God in onze dagen ‘(Lied 487: 1 en 2)

WOORD

Gebed voor de Kerstdag

Kerstspel Martin de Schoenmaker.

Kerstevangelie uit Lucas 2: 1-7 (gelezen door Noah) (Bijbel in Gewone Taal)

Korte overdenking: Kerst met Jezus
Met wie zou je graag kerst willen vieren?
Dat was de vraag van de tieners aan Gerrit, Luc, Ineke en Els.
Nou met Jezus zeiden Gerrit en Luc.
En waarom dan, was vervolgens de vraag aan Gerrit en Luc. “lk vind hem belangrijk,” zei Luc.
En Gerit zei: “Nou, ik heb heel veel vragen aan Jezus!” Helaas stelde de interviewer niet de
volgende vraag. De vraag die meteen bij mij bovenkwam: Welke vragen dan...?!
Daarom heb ik Gerrit even gebeld eerder deze week en die vraag zelf gesteld. En na enige
aarzeling kwam er een diepe vraag. Een vraag van ons allemaal. En helaas ook een onmogelijk
te beantwoorden vraag: de waarom-vraag. En dan niet meteen de grote-waarom-vraag. De
vraag naar oorlogen en natuurrampen. De vraag die ons allemaal geregeld overvalt: welke kant
gaat het op met deze wereld en komt het ooit nog goed met Gods schepping?
Gerrit stelde de waaromvraag in het klein, de vraag naar persoonlijk leed. Waarom verlies ik
een geliefde? Waarom gaat een relatie kapot? Waarom heb ik geen of moeizaam contact met
mijn kinderen of met mijn ouders? Waarom worden mensen ziek?
Die vragen —vragen die ons allemaal wel eens overvallen. Vragen die opkomen als er iemand
ontbreekt aan het kerstdiner, of als er niemand is die je thuis ontvangt.

Stel nu dat Jezus zou aanschuiven aan het kerstdiner. En je zou deze vragen stellen, wat zou hij
dan antwoorden?

Ja, het wordt weliswaar een korte, maar geen eenvoudige kerspreek vanmorgen.

Ik denk dat Jezus twee dingen zou kunnen zeggen.



Allereerst: het is hier nog niet de hemel op aarde. Alles gaat nog niet zoals je zou wensen, zelfs
niet zoals God het zou wensen. Ja, de schepping was goed en alles op deze wereld is
voldoende om het goed met elkaar te hebben, maar helaas is dat niet alles, op de wereld, in
ons leven.

Eris ok nog zo iets als het kwaad. Er trekt iets aan ons. Jezus zelf heeft dat ook ervaren. Er
waart een tegenmacht rond. We noemen hem Satan, of Duivel. En op deze wereld, in ons
leven lopen goed en kwaad door elkaar. Egoisme, machtsmisbruik, ziekte, dood zelfs, ook dat
hoort bij het leven hier op deze aarde. Dat weet Jezus als geen ander.

“lk was zelf ook een speelbal van de onafheid van het leven”, zou Jezus, denk ik, zeggen aan
het kerstdiner. “Vanaf het begin van mijn leven was ik mijn leven niet zeker. Ik was een
speelbal van de grote wereldmachten, heersers die niet uit zijn op het goede voor iedereen,
maar die vooral uit zijn op het goede voor zichzelf. Het had weinig gescheeld of ik was maar
een baby gebleven,, ik moest meteen na mijn geboorte viuchten naar Egypte om mijn vege lijf
te redden.”

“En toen ik volwassen was en begon te vertellen over het koninkrijk van God,. Toen werd ook
ik op de proef gesteld. Ik ken ze, de verleidingen naar rijkdom en macht. Ik ken ze: de honger
en gebrek aan liefde en de eenzaamheid van de woestijn.”

“Het leven met God is ook een gevecht. Want juist door God en juist door je geloof in Zijn
trouw en liefde en aanwezigheid, doet het extra zeer als de wereld 66k hard en koud en
meedogenloos blijkt te zijn. Als er mensen zonder reden ziek worden of doodgaan. Als er
mensen liefdeloos zijn en onverzoenlijk.”

“Dus waarom gaat het in de wereld zoals het gaat? Omdat dit de wereld is, en nog niet het
Koninkrijk van de Hemel.”

Misschien een teleurstellend antwoord voor Gerrit en voor ons allemaal die deze vraag
hebben. Maar wel een eerlijk antwoord.

Het tweede antwoord dat Jezus zou kunnen geven op deze onbeantwoordbare vraag is: Het
heeft niet het laatste woord. Jouw eenzaamheid. Jouw pijn, jouw verdriet. Daar blijft het niet
bij. Juist daarvoor ben ik als mens op deze aarde geboren. Om bij jou te zijn als je alleen bent,
Om je te verzorgen als je ziek bent, om je te troosten als je verdrietig bent.

En overal waar dat gebeurt — daar ben ik. Dat tweede antwoord, dat is waar het kerstspel van
de kinderen over vertelde: Daar waar liefde heerst, aandacht, waar het leven wordt gedeeld,
waar mensen delen van het genoeg dat ze hebben — daar ben ik. Martin de schoenmaker weet
er inmiddels alles van. Daar vind je mij. In die medemens die met jou mee huilt, mee lacht,
mee verdriet heeft en mee viert het feest van het leven. Daar ben ik. Daar leef ik. Daar schuif ik
aan aan het kerstdiner.

En er hoort nog iets bij dit tweede antwoord van Jezus. Want, zal Jezus zeggen tegen Gerrit en
tegen ons allemaal tijdens het kerstdiner: Het blijft er niet bij. Ik heb het kwaad overwonnen.
Ik ben door al het lijden van de wereld heengegaan en het heeft me niet in haar macht
gekregen. Ik heb het overwonnen en lieve mensen: weet dus, geloof dus: liefde is sterker dan
de dood. Gods aanwezigheid bij jou, bij u, overwint de godverlatenheid. Waar liefde heerst
heeft het kwaad geen kans. Kijk maar naar wat er gebeurt in Bethlehem. In die stal heeft het
kwaad geen kans.

Zo gaat het met kerst ook over Pasen, dat had Els Mastenbroek in dat laatst intervieuwtje
maar al te goed begrepen.

Laten we dan kerstvieren alsof Jezus bij je aan tafel zit - vandaag en morgen en alle dagen van
je leven. Want daarom is God mens geworden om bij jou thuis op bezoek te komen. Om met je
mee te vieren als het goed gaat, om er voor je te zijn als het minder gaat.

En niet alleen omdat hij mens als wij wilde zijn en zo ons leven wilde delen, maar ook
andersom, dat wij in ons leven ook gaan Iéven alsof Jezus bij ons is. Alsof we hem elk moment
kunnen ontmoeten. Als je probeert in een ander Jezus te zien dan doet dat iets met je. Dan stel



je je anders op. Dan probeer je het goede te zoeken in de ander. Dan stel je je mening even uit.
Dan reageer je anders.
En wat is dan het geval, als je je zo op stelt maak je het voor die ander ook makkelijker om iets
van Jezus jou te zien!
Een moeilijke opdracht misschien, praat er maar eens over tijdens het kerstdiner. En: het is
bijna 2026. Het lijkt me een goed voornemen voor het nieuwe jaar.
En tot die tijd: Gezegende kerstdagen hoe je ook Kerst viert deze dagen: weet dat Jezus erbij is.
Amen

e Muzikaal intermezzo

ANTWOORD
e Lied: ‘Wij trekken in een lange stoet’ (Lied 506)
e Overlijdensafkondiging
e Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
e Gaven, tijdens de collecte zingen we:
Midden in de winternacht’ (Lied 486: 1 en 4)
‘Komt verwondert u hier mensen’ (Lied 478: 1, 2 en 4)

GAAN
e Zegen
e Slotlied ‘Ere zij God’



